De Maas
als Muze

Ik ben de rivier, de rivier ben ik
Ik ben een levende legende
Ik heb de tijd zien komen en gaan
Ik ben een zwerver en een vagebond
Onderweg, in een eindeloos bestaan

Ik neem altijd afscheid
Met een glimlach, kijk ik naar wat was
Ik ben een “komer” en een “ganer”
Onderweg, in een wispelturige jas

Ik ben de rivier, de rivier ben ik
Ik raak je aan
Ik laat je voelen
Ik geef je liedjes en gedichten
Ik huil je ogen leeg

Ik draag je mee
Ik laat je leven
Ik geef je vrijheid en fanfare
Ik maak je longen vol

Ik ben je muze
Je inspiratie
Je ijver en je vuur

Ik heet je welkom aan mijn oevers
Bied je liefde en vertier
Eerlijk zal ik naar je luisteren
Op mijn eigenzinnige manier

Want ik — ik ben de rivier



De Maas
als Monster

Ik ben de rivier, de rivier ben ik

Ik ontketen
Ik jaag
INEES

Ik kolk en ik tier

Ik verwoest
Ik sloop
Ik breek
Ik dreun door dorp en stad

Ik verslind
Ik vreet
Ik schrans
Ik slok en ik neem

Totdat ik kalmeer
Ik bedaar
Ik wegsluip uit kelder en keet

En in mijn kielzog laat ik achter
Rommel, rotzooi en tumult

Plastic, puin en tranen

De ravage van een monster
Met een eigenzinnige manier

Want ik — ik ben de rivier



De Maas
als Moeder

Ik ben de rivier, de rivier ben ik

Ik ben de sleutel in de deur
Een oprechte klik
Ik ben een gulle omhelzing
En een liefdevolle blik

Ik ben de geur van koffie
Zwoel en vertrouwd
Een veilige haven
Waar je op bouwt

Ik ben de plooien in de bank
Een pluizige deken

Ik ben de diepe gesprekken
En guitige streken

Ik ben kussens in overvioed
Kleurrijk en zacht
Een veilige haven
Die op je wacht

Ik ben de vlammen in de haard
Een dansend vuurtje
Ik ben het knisperen van hout
Op een laat uurtje

Ik ben een symfonie van water
Een Tsjaikovski-ballet
Een veilige haven
Hier staat je bed

Ik ben een mozaiek van mensen
Zorgvuldig gelegd
Een veilige haven
Die hen samen hecht

Ik ben de moeder van allen
Joviaal en gastvrij
Een veilige haven
Voor ik, hem en zij

Oh,

en op mijn eigenzinnige manier
Want ik — ik ben de rivier
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